Activiteiten 2025

Holtenbroek, De Verrijzeniskerk
Bachlaan 150, Zwolle
Taal&Taart (Taalles)

Maandag 10 uur

Woensdag 10 uur

Taal&Naald (Handwerken)
Dinsdag 9.30 uur

Bijbelse Taal (Bijbelstudie)

Donderdag 10 uur

Stadshagen, De Fontein,
Sterrenkroos 56, Zwolle
Taal&Taart (Taalles)

Dinsdag 19 uur

2Zwolle-Zuid, Basisschool Talentum
(middelste deur, druk op bel Prokino)

ljsselcentraleweg 65, Zwolle

met Buren (C

Vrijdag 10 uur

Aa-Landen, Locatie Sionskerk

Glanerbeek 10, Zwolle

Taal&Taart (Taalles)

- Elke maandag 10.00-11.30 uur

- 1e en 3e donderdag van de maand 10.30-11.30 uur (conversatie)
Taal & Lunch (Eten)

- 2e maandag van de maand 11.45-12.45 uur na de taallessen
Bijbel & Taal

-2e en 4e donderdag van de maand 10.30-11.30 uur

Stichting Geloof in Taal

Bachlaan 150
8031HL Zwolle

Www.geloofintaal.nl
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Geloof in Taal

Van het bestuur.

Het bestuur heeft, naast de reguliere vergaderingen, deelgenomen aan bijeenkom-

In

sten over “non-formeel” taalaanbod in Zwolle.

Er zijn verschillende organisaties betrokken: oa Present, Stadkamer, Travers, Zwolle
Doet, Gilde Zwolle. leder heeft een eigen achterban en vrijwilligersteam. De Stad-
kamer, Present, Travers en Zwolle Doet hebben wel betaalde codrdinatoren.

De gemeente Zwolle wilde inzage in de activiteiten en verschillende mogelijkhe-
den. Het is de 1e keer dat we elkaar ontmoetten, we weten wel van elkaars be-
staan.

We hebben ervaringen uitgewisseld, gehoord waarom het moeilijk is nieuwe men-
sen in de taakgroepen te krijgen. O.a. onbekendheid met deze vorm van taalaan-
bod, samenkomen met mensen uit andere culturen is niet vanzelfsprekend, niet de
noodzaak onderkennen van het leren van de Nederlandse taal.

Het idee is dat er nu sleutelfiguren uit diverse culturen, landen aan het werk gaan
de mensen te motiveren en uitnodigen voor dit aanbod.

Dus wie weet komen er volgend jaar nieuwe deelnemers bij!! Dat zou mooi zijn,
dan heeft deze aanpak succes geboekt.

Als bestuur hebben we in onze zoektocht naar een nieuw bestuurslid succes gehad,
we hopen volgend jaar een nieuwe bestuurder voor te stellen. Met de nieuwe be-
stuurder zullen we het onderzoek naar een breder draagvlak voor de activiteiten
en het schrijven van een beleidsplan 2026 — 2030 gaan oppakken.

Al meer dan een jaar sluit een bestuurslid aan bij het kernteam, op verzoek van het
kernteam. En al veel langer sluit het kernteam regelmatig aan bij het bestuur. Op
deze manier hebben we korte lijnen en leren we van elkaar. Het zou heel fijn zijn
als er uit elke “groep” een lid daarbij aansluit.

Het bestuur wil ieder hartelijk danken voor de enthousiaste inzet, dat onze deelne-
mers tevreden zijn is jullie resultaat! We wensen jullie fijn, gezegend Kerstfeest.
Onze Heer en Heiland is mens geworden en heeft onder ons gewoond. Wat een
liefde! Aalt Doppenberg, Dikkie van Gijssel, bestuur Geloof in Taal.
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Thuiskamer Aalanden

Sinds vorig jaar juli 2024 is er elke week op de maandag en om de
week op de donder-
dag Taal en Taart in
de Thuiskamer van
de Sionskerk in de
Aalanden. Om de
week is er op de don-
derdag Bijbel en
Taal. Er komen elke
week ongeveer tus-
sende 5 en 10 gas-
ten op de maandag
die ik ook mag hel-
pen met de Neder-
landse Taal. Natuur-
lijk zijn er nog meer
Taalcoaches op de
maandag. De don-
derdag is een wat
rustiger dag en ko-
men er drie a vier
Gasten. Afgelopen
september 2025 is de Thuiskamer officieel geopend. Er is een keu-
ken in gekomen, een nieuwe vloer is er ingelegd etc... Wikje
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Taal en Taart maandag

Voor deze nieuwsbrief voerde ik een gesprekje met S. Zij komt uit
Afghanistan. 7 jaar geleden had haar zoon daar problemen en
moesten zij vluchten. Sinds die tijd weet zij niet waar haar man is.
Zij woont nu met haar drie zonen en haar jongste dochter in een
woning in Zwolle. De oudste dochter is getrouwd en woont ook in
Zwolle.

S. komt nu een jaar naar Taal en Taart. En niet alleen op maandag,
maar ook op dinsdag en woensdag. Donderdagochtend krijgt ze les
in de bibliotheek en donderdagavond gaat ze naar de Fonteinkerk
om onze taal te leren. Bijzonder vond ik haar motivatie voor zo’n
grote inzet: een goed gesprek kunnen voeren met haar huisarts.
Vlak na de afronding van haar inburgering heeft zij een ongeluk ge-
had en sinds die tijd zijn er gezondheidsproblemen. ledere maand
moet zij naar haar huisarts. En soms moest zij daar haar zoon bel-
len, zodat die zoon via de telefoon zijn moeder kon helpen bij het
contact met de arts. Zij wil het gesprek zelfstandig kunnen voeren.
Haar grote inzet blijkt ook uit het feit dat ze iedere dag thuis oefent.
Vaak met hulp van een van de kinderen.

Sis als kind nooit naar school geweest. Ze was eigenlijk haar eigen
taal niet machtig. Dit deed iets met haar. In de coronatijd is zij met
haar eigen taal aan de slag gegaan en dat heeft haar al meer zelf-
vertrouwen gegeven. Nu bezig te zijn met de Nederlandse taal geeft
haar een nog beter zicht op wie zij is. Met trots vertelde ze dat ze bij
de inburgering een groot compliment gekregen had over het feit dat
ze na een week oefenen al zo goed had leren lezen.

Het gesprekje met S. laat ons zien hoe belangrijk het is wat wij doen
bij Taal en Taart

Ploni
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Dringende oproep:

GASTVROUWEN GEZOCHT!

Taalles vanmorgen. Het wordt al gauw gezellig. De docenten zijn er al en de eerste
bezoekers druppelen binnen. Voor iedereen is er een welkom. Van wie eigenlijk?
Van onze gastvrouwen. Naar hen kijken onze gasten allereerst uit. Want de koffie is
vers gezet, en er is voor thee gezorgd. En er staan schalen met heerlijke producten
van onze baksters. Echt een lekkere binnenkomer!

Die gastvrouwen zijn goud waard. Ze zijn er ruim op tijd om alles klaar te zetten. En
straks, als de taallessen klaar zijn, zorgen ze ook dat de ruimte weer aan kant komt.
En steeds zijn ze beschikbaar; ook voor een gezellig, ontspannen en betrokken

praatje.

Op dit moment hebben twee, soms drie, van zulke 'golden girls', Naar dat is écht te
weinig. Daarom dromen we van een clubje van vier of meer gastvrouwen. Dan is het
rooster iedere keer een makkie. En in geval van nood is er altijd wel iemand die wil
ruilen.

We zouden heel erg blij zijn als jij ons wilt helpen.

Maak onze droom waar. Praat eens met Jenneke (4547038) of met Sallv (06-2544 8823)
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IEven omdenken.....
Je komt de Verrijzeniskerk
de lange tafel volstaat met
Prachtig; want het is voor een

binnen en je ziet dat
dozen; torenhoog,.
goed doel. Maar
waar moeten onze gasten nou zitten? Improviseren

maar...

Gastvrouw Jenneke heeft er al gauw iets op gevonden. "Weet je wat? We laten onze
gasten zitten, waar we normaal de koffie schenken, Maken we gewoon één lange
tafel. En dan zitten ze ook nog lekker dicht bij de verwarming. Ik zie aan de andere
kant al een mooi plekje voor koffie en lekkers".

Een kwestie van snel omdenken.

En dat niet alleen..... -
Een halfuurtje later is het ; een gezellige drukte.

Gasten en docenten zitten in een lange rij aan
weerszijden van de tafels. Een gezellig geroezemoes
vult de ruimte.

We vragen de gasten wat ze ervan vinden. De

reactie is unaniem bij E ! gasten en docenten: "Dit
is écht veel gezelliger; zo allemaal bij elkaar!"

Weet je wat?
Zo gaan we het voortaan doen. Wat 'even omdenken 'zomaar kan opleveren.




